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Eerste Paasdag - middagdienst 20 april 2025

Tekst: Rom. 5: 10-11:
10 Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven.
11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening
gekregen hebben.

Serie: Romeinenbrief (deel 11). Thema: Roemen in God vanwege:
1. De verzoenende kracht van Christus’ dood
2. De behoudende kracht van Christus’ leven

Liturgie:
Psalm 118: 11, 12
Psalm 118: 14
Lezen: Romeinen 5: 1-11
Psalm 22: 14, 15, 16
Psalm 56: 4
Psalm 56: 5, 6

Citaat: ‘Hoe is toch al Gods volk nodig om bij den voortduur uitgedreven te worden uit zichzelf en uit
alles waarbij het zijn leven zoeken zou. Wij moeten sterven, volk, om in en uit Christus te leven. En
sterven is tegen onze natuur. Ook de wegen die ertoe dienen staan ons dikwerf tegen. Maar de
Heere verwaardige ons de voetstappen Christi te drukken. Zijn voldoening zij de grond onzer
verzoening; Zijn leven zij de bron van ons zieleleven.’ Ds. G.H. Kersten.

Leestips:
Rom. 3: 23 e.v. (Christus is een Verzoening)
1 Joh. 2 (Christus is een Verzoening)
Rom. 8: 34 e.v. (Die ook voor ons bidt…)

Foto gemaakt in Jeruzalem: duif in de steenrots. Rechts: zicht op Jeruzalem vanaf Gethsémané.

Gespreksvragen:
1. Paulus geeft aan dat mogelijk iemand nog wel voor een rechtvaardige wil sterven (vers 7).
Waarom zegt hij dat? Wat is het verband met vers 8 waarin hij spreekt over ‘zondaars’?
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2. ‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars
waren’. Waarom wordt op deze wijze het bewijs van Gods liefde gegeven? Zie ook Hebr. 9:15 en 1
Petr. 3:18.
3. Bespreek de stelling dat het in het christelijke geloof gaat om ‘verzoening door voldoening’.
4. Waarom worden Gods kinderen ‘veel meer …. behouden worden door Zijn leven’ (vers 10b)?
5. Behouden worden door het léven van Christus betekent dat de Zaligmaker in de hemel is en voor
Gods kinderen bidt en alle dingen aan Zich heeft onderworpen. De kanttekenaren verwijzen naar
Rom. 8:34. Ef. 1:20, 21, 22, Hebr. 9:24. Zoek eens een tekst op.

Voor de kinderen:
1. Wat betekent Pasen? Antwoord: a) dat er vakantie is, b) dat de Heere Jezus is geboren, c) dat de
Heere Jezus is gekruisigd, d) dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood.
2. Wie schreef de brief aan de Romeinen? Antwoord: a) Jeremia, b) Paulus, c) Jakobus, d) Johannes.
3. Welke psalm kon je vanmiddag goed meezingen?


