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Eerste Paasdagmorgen 20 april 2025

Tekst: Lukas 24: 5-9:
5 En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende
bij de doden?
6 Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galiléa was,
7 Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en
ten derden dage weder opstaan.
8 En zij werden indachtig Zijn woorden.
9 En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elve en aan al de anderen.

Thema: ‘Hij is opgestaan’. Het Paasevangelie:
1. verborgen
2. verklaard
3. verstaan

Liturgie:
Psalm 21: 1, 4 -6
Psalm 103: 9
Lezen: Lukas 24: 1-12
Psalm 68: 9, 10
Psalm 16: 4, 5
Psalm 27: 7

Citaat: ‘Hij is hier niét. Hij is opgestaan. Als de slaap na het ontwaken. Daaraan is ontleend het woord
opstaan — opstanding. Dat is een goed woord geworden. Dat is een blij woord geworden. Dat is het
Christus-woord geworden. Dat is der christenen woord geworden’. Ds. W.L. Tukker, Gereformeerd
Weekblad 1973.

Geloofsbelijdenis. Grote Westminister Catechismus, antwoord op vraag 52 (eerste gedeelte):
Christus werd in Zijn opstanding verhoogd omdat Hij door Zijn eigen kracht op de derde dag uit de
dood is opgestaan. Hij heeft in de dood geen verderving gezien, alzo het niet mogelijk was dat Hij
door de dood vastgehouden zou worden. In Zijn opstanding werd hetzelfde lichaam waarin Hij
geleden heeft, met dezelfde wezenlijke eigenschappen, maar zonder de sterfelijkheid en de andere
algemene gebreken die bij dit leven horen, werkelijk met Zijn ziel verenigd.

Gedicht:

Hij was het graf al uitgegaan
Voor ik Zijn dood bezoeken kon.
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Een zwarte leegte in de zon
Gaapt de spelonk mij aan.

O wát ik hoopte in mijn verdriet,
Hij kwam mijn ongeduld nog vóór
Maar, Die ik door de dood verloor
Vind ik ook levend niet.

De olijven met de lichte wind
Verzilv’ren in de zonneschijn,
Waar ’t hart niets dan zijn oude pijn
Langs alle paden vindt.

Maar om de donk're nauwe bocht
Wappert een oogwenk zijn gewaad
Mij blindt de glans van Zijn gelaat
Hij had Mij lang gezocht.

Willem de Mérode.

Gespreksvragen:
1. Waarom hoefde Christus niet gebalsemd te worden? Lees eens Psalm 16. Trouwens, Hij was al
gebalsemd. Door wie?
2. Hoe komt het dat de vrouwen op weg naar het graf niet de troost hadden van Zondag 17?
3. De vrouwen worden indachtig het Woord dat Christus tot hen had gesproken. Wie maakt hen
‘indachtig’? Doet de Heere dat nog en zo ja, hoe?
4. De vrouwen krijgen opdracht het Paasevangelie te verkondigen aan de broeders. Mag u dat ook
doen?

Voor de jongste kinderen:
1. Wat betekent Pasen? Antwoord: dat de Heere Jezus is ………………………………………
2. Voor de ingang van het graf was een grote …………………………Die was weggerold door de
………………………………..
3. Noem eens twee namen van vrouwen die op weg naar het graf waren.
4. Wie sprak het eerst tot de vrouwen? Antwoord: a) een engel, b) Petrus, c) de Heere Jezus, d) een
tuinman.


